
Verslag van de ScoZu toertocht op 12 april 2017

Eindelijk was het zover, het zou eigenlijk de tweede tocht zijn maar de eerste
hebben we afgeblazen vanwege ziekte van een deelnemer. De meeste mensen
waren nog grieperig door het slechte weer in april  en het was nog vreselijk
koud op 12 april.

Maar nu? Het zonnetje scheen en het was toch zo'n zestien graden We waren
met z'n zevenen, vijf  scootmobielers + twee fietsbegeleiders Roelof kon niet
mee, kapotte scootmobiel maar fijn dat Dhr. van Lusdonk er weer bij kan zijn.

De  tocht  ging  naar  Brummen,  Oeken,  Hall,  Voorstonden  Het  was  prachtig
buiten, het frisse lentegroen, de jonge lammetjes in de weilanden, af en toe
bewolkt maar bij Vroolijke Frans zaten we heerlijk in het zonnetje te genieten
van onze koffiepauze. Er werd bij een ander gezelschap accordeon gespeeld, de
dames konden heerlijk meezingen met de oud Hollandse liedjes daarna zijn we
via het Hallsepad verder gereden, dwars door de bossen richting Voorstonden.

Al was het nog een klein clubje, we hebben genoten. Het was een mooi begin
van het nieuwe seizoen. 

Tot de volgende keer,
Ada-Karina


